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Voorwoord
Algemeen

In 2022 heeft de kerkenraad 10 keer vergaderd. De 
kerkenraad bestond uit 17 kerkenraadsleden. In ok-
tober werden drie kerkenraadsleden herbevestigd, 
één kerkenraadslid was aftredend en stelde zich niet 
herkiesbaar. Gelukkig kwam er in oktober één nieuw 
kerkenraadslid, waardoor het aantal kerkenraadsleden 
op 17 bleef. Tijdens de kerkenraadsvergaderingen is 
veel besproken, dit lees je terug in de verslagen van 
de diverse colleges en werkgroepen. Naast de ker-
kenraadsvergaderingen heeft de kerkenraad ook twee 
‘heidagen’ gehouden. Deze dagen zijn steeds thema-
tisch ingestoken, met als uiteindelijke doel ons beleid 
te verduidelijken. 

Gemeenteavonden

In 2022 zijn er 3 gemeenteavonden geweest. De eerste 
bijeenkomst (januari) vond zowel ’s middags als 
’s avonds plaats. Deze bijeenkomsten stonden volledig 
in het teken van de keuze van het kerkgebouw. Tijdens 
de tweede avond, in juni, is gesproken over het jaar-
verslag 2021, de stand van zaken m.b.t. de verbouwing 
van de kerk aan de Utrechtseweg en over kerkzijn na 
corona. Tijdens de derde avond, in november, zijn de 
jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 van het Col-
lege van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen 
toegelicht. Ook is opnieuw gesproken over de stand 
van zaken m.b.t. de verbouwing. Verder is de opbrengst 
van het onderzoek naar “de kerk die we willen zijn” 
gepresenteerd. 

Inhoudelijk

In 2022 zijn de coronamaatregelen verder afge-
bouwd. Hoewel de kerkenraad de ontwikkelingen 
nauwlettend blijft volgen, zijn alle eerder genomen 
maatregelen nu niet meer nodig. In de kerkenraads-
vergaderingen is meermaals gesproken over het weer 
op gang krijgen van het bezoek aan de kerkdiensten. 
Het lijkt dat tijdens de coronamaatregelen gemeen-
teleden het volgen van de diensten thuis via internet 
hebben gewaardeerd en nu minder de gang naar de 
kerk weten te vinden.

In de kerkenraad is verder gesproken over de kerk-
gebouwen. Na het overdragen van het kerkje op 
de heuvel aan Geldersch Landschap en Kasteelen, 
moest er nog een keuze gemaakt worden tussen 
twee gebouwen: de kerk aan de Kerkstraat en de kerk 
aan de Utrechtseweg. 

De kerkenraad was zich bewust van de gevoelighe-
den rond dit besluit. Door met het CvK te komen tot 
objectieve argumenten is een duidelijk voorstel aan 
de gemeente voorgelegd. Op basis daarvan heeft de 
kerkenraad het definitieve besluit genomen.

Besloten is om de kerk aan de Utrechtseweg aan te 
houden en de kerk aan de Kerkstraat af te stoten. De 
hogere exploitatiekosten door de grootte van de kerk 
aan de Kerkstraat zijn doorslaggevend geweest voor 
de keuze. Daarom is voor de Utrechtseweg gekozen, 
met daarbij de afspraak dat een verbouwing zal moe-
ten bijdragen aan een “nieuw” gebouw waar iedereen 
zich thuis voelt. De kerkenraad heeft daarvoor een 
projectplan vastgesteld. In dit plan is vastgesteld 
wanneer er uiterlijk een verbouwplan ter vaststelling 
aan de kerkenraad dient te worden aangeboden (1 
augustus 2023) en wat het verbouwplan maximaal 
mag kosten (€ 1.000.000). Werkgroepen, bestaande 
uit diverse gemeenteleden en een stuurgroep moe-
ten komen tot een goed plan. De kerkenraad wil zich 
hierbij afzijdig houden, om zo een plan te krijgen dat 
echt van, voor en door de gemeente is.

In de kerkenraad is ook gesproken over de inzet van 
lectoren tijdens de erediensten. Besloten is om alleen 
bij bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld tijdens de 
kerstdagen, lectoren in te zetten. 

In september heeft de kerkenraad kennisgemaakt 
met de heer en mevrouw Van Slooten. Begeleid door 
mensen van de Protestantse Kerk Nederland, zijn zij 
bezig met het ontwikkelen van een pioniersplek in 
de Josephkerk in Heelsum. Daarvoor hebben ze ook 
contact gezocht met onze gemeente. Afgesproken is 
dat zij de plannen verder uitwerken en dat in de loop 
van 2023 verder wordt gesproken.

De kerkenraad heeft contouren t.b.v. activiteiten om 
de middengroep te bereiken (gemeenteleden in de 
leeftijd van circa 30 – 50 jaar) vastgesteld.

Al met al een vruchtbaar jaar, waarin de stof van het 
fusieproces inmiddels is neergedaald en we meer 
zijn overgegaan “tot de orde van de dag”. We groeien 
in samenwerken en samen kerkzijn. Samen bouwen  
aan het werk in onze gemeenschap en daarbuiten 
onder de beschermende hand van onze Schepper.

Groei en eenheid
In samenwerking in kerkenraad, in geloof(svisie)
maar zeker ook als één gemeente 

Kerkgebouw
Keuze en verbouw,

waardoor er duidelijkheid is

 
Aan het werk
Een steeds duidelijker beeld en uitlijning van 
hoe wij onze kerkelijke organisatie zien

Kernresultaten 2022

Kerkenraad in 2022: een vruchtbaar jaar
‘Verbinding’ is de titel van het jaarverslag 2022 van de Protestantse Gemeente Renkum en Heelsum.

In de loop van dit jaar luwde de COVID-epidemie en konden we langzamerhand weer de banden oppakken en 
versterken die door corona verbroken of verzwakt waren. Onze fusiegemeente die midden in de COVID-epide-
mie officieel van start ging in 2021, had daardoor de nodige ‘opstart’-problemen. Maar dit jaar 2022 konden we 
weer ‘open’ en konden we eindelijk aan de slag met het samengroeien tot één gemeente. Het jaarthema ‘aan 
tafel’, van het seizoen 2022-2023, symboliseerde op een mooie praktische manier hoe we elkaar kunnen ont-
moeten, gesprekken hebben, verbinding zoeken. Het lijkt eigenlijk zo simpel!

Bij het lezen viel me op hoe we weer begonnen zijn met vertrouwde activiteiten, maar ook het zoeken naar 
nieuwe dingen of mogelijkheden om de lijntjes te versterken tussen mensen. Vooral de steeds groter wordende 
groep jonge gezinnen valt op en ik hoop dat ook die zich, naast een ongetwijfeld druk gezinsleven, verbonden 
weten blijven met elkaar en met onze gemeente. Dat zij de ruimte voelen om zelf met initiatieven te komen om 
de band te versterken. Dus Doe Mee! Dat biedt hoop voor de toekomst!

Willemijntje Klein-Engel

Voorzitter
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2022 was het eerste jaar waarin mijn collega en ik het hele jaar samenwerkten. Opnieuw is gebleken dat wij 
prima bij elkaar passen en elkaar goed aanvullen. De sfeer tussen ons beiden is uitstekend. Dat is goed om op 
te merken. In het vorige verslag schreef ik al dat twee predikanten op eenzelfde plek de moeilijkste werksitua-
tie is. Bij ons geeft het geen problemen.

Eind 2022 werden de coronabeperkingen opgeheven. Opnieuw iets heel positiefs. Ik was er erg blij mee. Al 
snel daarna diende zich een nieuw probleem aan: de oorlog op ons continent met in het kielzog daarvan de 
inflatie en de energieproblemen. Ik merk dat vooral die oorlog mensen geestelijk bezig houdt. Mensen zijn 
bang voor de toekomst. Dat betreft de toekomst van henzelf maar vooral ook die van hun kinderen en klein-
kinderen. Voor de verkondiging betekent dat een uitdaging. De tijd duiden is lastig, hachelijk. Moet je dingen 
duiden als oordeel? Of overkomen dingen ons en is de verkondiging er om mensen te bemoedigen?

Het werk kon weer normaal worden gedaan. Dingen die waren blijven liggen zijn (vooral door mijn collega) 
weer opgepakt: catechese, aandacht voor de ‘middengroep’ (30 - 55) en veel andere eenmalige initiatieven. 
Voor mij blijft het zoeken hoe en waar ik allerlei traditionele dingen kwijt kan: aandacht voor het Woord, voor 
het gebed, voor het samen nadenken over de Bijbel en over Bijbelse onderwerpen. In mijn ogen zijn dat voor 
elke kerk noodzakelijke dingen. Ook voor ons.

De fusie blijft mensen erg bezig houden. Voor veel mensen is het verlaten en opgeven van een kerkgebouw 
een rouwproces dat tijd vraagt. Ik heb daar alle begrip voor. Ik ervaar dat op mijn domineesmanier ook zo 
(zie: jaarverslag 2021). Ik probeer mensen hierin verder te helpen en hoop dat mensen er oog voor krijgen 
dat geloof meer is dan een gebouw en ook in een ander gebouw op dezelfde manier kan worden voortgezet, 
worden beleefd en gepraktiseerd.

Wat mij tenslotte zorgen baart (of moet ik ook dit zien als uitdaging?), is het tekort aan vrijwilligers. Dat is er 
nu al, maar dreigt steeds groter te worden. Ik denk dat we hier samen naar nieuwe wegen moeten zoeken, 
weet alleen nog niet welke. Iedereen kan snappen dat steeds minder mensen met steeds meer taken belasten 
op den duur allerlei problemen gaat geven. Maar hoe moet het dan wel? Dingen maar gewoon laten liggen? 
Een nieuwe structuur voor de kerkenraad is volgens mij ook nodig. Er vallen steeds mensen af en er komen 
te weinig mensen bij. Maar ook andere structuren (bijvoorbeeld: een kerkenraad van slechts een klein aantal 
personen) geven problemen.

Genoeg om over na te denken dus. En nu nog even vroom eindigen. Met een regel als: ’t Is God die trouw zijn 
kerk bewaart (Gz.314: 1, tweede regel, Liedboek voor de Kerken ’73) bijvoorbeeld. Die woorden zullen waar 
zijn. Alleen zou ik deze versregel willen betrekken op Gods Kerk, met een hoofdletter dus. Voor de kerk, met 
een kleine letter ‘k’, moeten wij ons in Renkum-Heelsum inzetten. Uiteraard biddend om Gods zegen. 

Graag doe ik daar nog een poosje aan mee.

Wie terugduikt in de tijd benoemt snel hoogtepunten 
en dieptepunten. Voor mij waren in 2022 de heidag 
(maart), de komst van het Passion kruis (april), de 
Lentebazaar (mei) en de wijkmiddagen (oktober en 
november) naast de catechese reeks (najaar 2022) en 
de gestarte oecumenische contacten (eveneens na-
jaar 2022) waardevolle positieve elementen. Natuur-
lijk had dit te maken met de mogelijkheid om elkaar 
weer veel te zien en van hart tot hart te spreken. Ik 
houd van ontmoetingen met/tussen mensen onge-
acht leeftijd. Of zoals kerkelijk Oosterbeek promoot: 
‘Thee met een oortje’. Onaangename zaken zijn voor 
mij het definitief afscheid nemen van organist Jan- 
Simon Huijser en snelle reacties op mijn aandeel in 
een eredienst (bijv. Startzondag). Mijn hart wordt 
geraakt als mijn theologische ijkpunten (verpakt in 
liederen, teksten en filmpjes) als overbodige franje ter 
zijde worden geschoven.

Bij mijn werkzaamheden hoort ook het vergaderen. 
Als moderamen en kerkenraad konden we weer 
voornamelijk ‘live’ bijeenkomen. Alle thema’s kunnen 
open gedeeld en besproken worden. Dat vind ik een 
kostbaar pluspunt. Binnen vele groepen (=groene 
kerk, commissie eredienst, werkgroep pastoraat en 
commissie Vorming & Toerusting) wordt steeds weer 
gezocht naar heilzame activiteiten voor de achterban. 
Dit jaar lag het accent nog vaak op dat wat zorgt voor 
‘verbinding’ en ‘duurzaamheid’. De groene zondagen 
en zomerkerk zijn hiervan een goed voorbeeld. Dat 
we graag met een grotere groep onze passie delen 
is begrijpelijk. We zoeken nog naar de sleutel voor 
meer betrokkenheid binnen en buiten de kerkmuren. 
Onze missie in de maatschappij vraagt ook nog om 
doordenking. De kledingactie voor Oekraïne (=fami-
lie Noordhuis) en het project ‘Warme kamers’ (=met 

verschillende organisaties) laat zien dat zoeken en 
vinden soms ook samenvallen.

Met collega Wouter Koelewijn trok ik veel op. We 
sparren en scherpen elkaar. Dat gaat eigenlijk van-
zelf én dat maakt ons allebei wijzer. Als schakel met 
het kerkelijk verleden benut ik hem ook. Dat geldt 
trouwens ook voor sommige (oud)ambtsdragers. Het 
is leuk om als collegae samen naar de wijkontmoe-
tingen en scholen te gaan of te carpoolen richting 
werkgemeenschap Veluwezoom i.o. Voor ons zijn de 
gezamenlijk diensten zoals de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar ook belangrijk: zó bouwen we als pasto-
res een brug naar onze luisteraars (en kijkers).

Medewerking op zondag of hoogtijdagen van leiding 
kinderviering en lectoren, aangevuld met zang of 
muziek (=Verlichtingsband, Heelsums gelegenheids-
koor of gemeentekoor) deed me goed. Zo krijgt  het 
uur “U” klank en kleur waar de moderne mens vaak 
naar verlangt. Ik probeer een goede balans te vinden 
tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ (=liederen, traditie). Ik hoop 
van harte dat iedereen ‘de goede boodschap’ blijft 
oppakken, ook als het eens anders gaat.       

Het AV-team is een actieve groep. Ik ben blij met hun 
hulp bij microfoon, liederen en filmpjes in de ere-
dienst. Als kleine perfectionist zie ik nog verbeterpun-
ten die ik ook zal delen met eerdergenoemd team.  
Mijn wens is dat op het gebied van de techniek in ‘de 
kerk van de toekomst’ alles zonder storing of ver-
traging zal werken. Dus zijn de commissies verbouw 
en inrichting aan zet. Ik pleit voor het inhuren van 
specifieke kennis zodat we de allernieuwste appara-
tuur krijgen die lang mee gaat en past bij de ruimte. Ik 
hoop dat het team mag groeien in aantal.

Terugblik ds. Wouter Koelewijn Terugblik ds. Joke Quik-Verweij

... overkomen dingen ons 
en is de verkondiging er om 

mensen te bemoedigen?

foto

lees verder op de volgende pagina >
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De Open Deur Kring bezet nu alle stoelen in de con-
sistorie (Kerk aan de Kerkstraat). In deze kring durft 
iedereen zijn hart te luchten. Bijzonder waren de 
twee middagen rondom ‘Levenseinde’ waarbij dok-
ter Hilde van der Poorte en dr. Annemarieke van der 
Woude de middag kleur en inhoud gaven. Eenmalige 
avonden in het kader van toerusting zijn in de maak. 
Het is jammer dat hierbij toch vaak de snelheid ont-
breekt. Aansluiten of aanhaken bij het (wereld)nieuws 
of actuele thema’s is volgens mij wezenlijk. 

Met mijn persoonlijke ‘jammer’ stip ik meteen iets 
aan wat mij dit tweede jaar opvalt. Iedereen omarmt 
graag de gebruikelijke zaken. Over nieuwere zaken 
wordt lang nagedacht: vaak wordt het ‘extra werk’ 
aangekaart of benadrukt én niet de mogelijkheden of 
kansen die een eigentijdse activiteit biedt. Graag zou 
ik meer doorpakken zien. Ik droom van een zichtbare 
kerk in onze beide dorpen. 

De groep achter ‘de Verlichting’ is gestopt. Maar de 
ideeën van de Verlichting borrelen nog her en der. 
Daarom zijn de avonden voor de middengroep weer 
gestart waarbij het nu vooral gaat om binden en boei-
en. Met geduld en creativiteit (=kerkelijk out of the 

box denken) komen we vast verder. Een gezamenlijk 
product was de 40-dagenkalender 2022. De inbreng 
vanuit de gemeente zorgde voor een uniek exem-
plaar. Ik was er blij mee.

Als losse flodders benoem ik het jaargesprek, groe-
ne kerk, zomerkerk en de vieringen op Het Beekdal. 
Deze vieringen worden door meerdere voorgangers 
gedragen. Voor de bewoners aldaar is het een zegen 
dat ‘buiten’ weer naar ‘binnen’ mag. We hebben als 
kerk lang moeten wachten voordat er toestemming 
was voor deze dagsluiting(en).  

Aandachtspunt blijft voor mij het vormen zoeken om 
bruggen te bouwen. Wie er vanuit gaat dat niet alleen 
een dominee een roeping heeft, die weet dat ieder-
een op zijn/haar plek handen en voeten mag geven 
aan zijn/haar geloof. Het kan inspirerend en motive-
rend zijn om daarbij samen op te trekken. Ik kijk uit 
naar (ver)nieuw(d)e samenwerking.

Tot slot: het schijven van dit jaarverslag kruist het 
voorbereiden van de vieringen voor de Stille week. 
Het is een kinderlied dat mij (weer) inspireert en dat 
ik graag deel met u als lezer en met enthousiasme 
oppak als motto voor 2023. 

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft – Jezus! 
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft – Jezus! 

Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft, 
vertel het aan de mensen. 

Want iedereen moet weten wie liefde heeft – Jezus! 
Want iedereen moet weten wie vrede geeft – Jezus! 

Want iedereen moet weten dat Jezus leeft, 
iedereen moet weten.

Wie er vanuit gaat dat niet 
alleen een dominee een 

roeping heeft, die weet dat 
iedereen op zijn/haar plek 

handen en voeten mag geven 
aan zijn/haar geloof. 

♥♥

♥

De Werkgroep heeft in 2022 vier keer vergaderd. 
De eerste vergadering in januari nog via TEAMS 

en daarna live in ‘Overweide’. De eerste maanden 
werden nog steeds beheerst door corona en hebben 
we zoveel mogelijk geprobeerd om op andere ma-
nieren om te zien naar elkaar.

Nader kennismaken

Vanaf maart was het weer mogelijk om activiteiten te 
organiseren. Alle activiteiten in dit jaar stonden nog 
veel in het teken van kennismaken en elkaar beter 
leren kennen. Als eerste was er de wijkontmoeting 
in ‘De Koningshof’. Dertien gemeenteleden gaven 
gehoor aan de uitnodiging. En hoe blij waren we 
toen op 20 april de eerste verjaardagsochtend voor 
onze 80+ gemeenteleden weer kon worden gehou-
den! De jarigen uit het eerste kwartaal 2022 waren te 
gast. Zes deelnemers waren uiteindelijk aanwezig en 
hebben genoten van het samenzijn. Voor voormalige 
gemeenteleden van de kerk aan de Utrechtseweg 
was dit al een jarenlange traditie, voor de anderen 
iets nieuws en dat is altijd even wennen. Iedere wijk 
heeft, na een kerkdienst, een wijkontmoeting gehad. 
Gemiddeld waren hier twintig deelnemers per keer. 

Kringen en contact

Onder leiding van pastoraal medewerker Anne van 
Laar was er een Bijbelkring in ‘Hoog-Doorwerth’. Ze-
ventien deelnemers telt deze kring. Zodra het Heilig 
Avondmaal weer gevierd mocht worden werd ook 
geïnventariseerd of er behoefte was aan een thuisvie-
ring gelijktijdig met de dienst in de kerk. Eén gemeen-
telid heeft zich hiervoor aangemeld. 
Speciaal voor gemeenteleden die in de vakantietijd 
behoefte hebben aan contact en een praatje werden 
in de maanden juli en augustus zes inloopochtenden 
gehouden. Deze vonden afwisselend plaats in de kerk 
aan de Utrechtseweg en in de kerk aan de Kerkstraat. 
Wijkteamleden, de predikanten en de coördinator 
Pastoraat waren aanwezig als gastvrouw/gastheer. 

De opkomst was niet groot maar door de bezoekers 
werd het erg gewaardeerd en zij voelden zich wel-
kom.

Plannen en afstemmen

Om de verschillende activiteiten op elkaar af te stem-
men en te voorkomen dat er veel dingen in dezelfde 
maand gebeuren is er een jaarplanning gemaakt. 
Hierin zijn ook de activiteiten van bijv. diaconie en 
CvK (Kerkbalans) opgenomen. Waardoor we ook be-
ter onze eigen pastorale activiteiten kunnen plannen. 
De predikanten en de coördinator Pastoraat hebben 
regelmatig overleg. Meestal voorafgaand aan een 
vergadering van de werkgroep pastoraat.

Groothuisbezoeken

Voor het eerst sinds de fusie waren er de groothuis-
bezoeken in de maanden oktober en november. 
Anders dan de naam doet vermoeden vonden de 
bijeenkomsten plaats in een zaal van de kerk aan 
de Utrechtseweg of van de kerk aan de Kerkstraat. 
Bij één wijk is de bijeenkomst wel in de woonkamer 
gehouden omdat er een klein aantal deelnemers was. 
Het thema van deze bijeenkomsten, in de middag of 
avond, was “Geloven in vieren”. Er zijn in totaal 744 
uitnodigingen bezorgd en 68 gemeenteleden heb-
ben de groothuisbezoeken bezocht. Predikanten en 
wijkteamleden zijn hierin niet meegeteld.

Versterking is hard nodig

Maar naast alle positieve en mooie dingen is er ook 
zorg in ons pastorale team. Als we het pastoraat 
willen continueren op de manier waarop we het 
nu doen en ook het liefst doen, dan is er dringend 
behoefte aan gemeenteleden die ons team komen 
versterken. Dan denken we aan pastorale ouderlin-
gen/wijkouderlingen en contactpersonen. Als er geen 
nieuwe mensen bijkomen zal binnen enkele jaren het 
pastoraat opnieuw bekeken moeten worden.

Werkgroep Pastoraat

• weer ‘live’ contact
• praten van hart tot hart
• meeleven

Highlights Pastoraat
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Verbinding
“Deze  kaarsenhouder 
verbeeldt voor mij 
verbinding met 
anderen. 
In een kring met licht 
zie je elkaar altijd.”

Pastoraat, luisterend 
oor voor iedereen Mariska Rochat woont al geruime tijd met haar gezin in 

Renkum en is lid van onze kerk (voor de fusie kerkten zij 
in het Kerkje op de Heuvel). Hoe is Mariska actief voor de 
kerk en wat inspireert haar?

Mariska zit in de werkgroep Pastoraat. “Ik coördineer het 
pastoraal bezoekwerk in wijk 4.” Dat is het gebied in 
Heelsum tussen pakweg de Prins Bernhardlaan, 
Bennekomseweg en de Koninginnelaan en een deel van 
Doorwerth/Kievitsdel (red.)

Op welk resultaat van de werkgroep in 2022 ben je trots 
en waarom?

“Ik ben trots dat wij in 2022 als werkgroep weer de draad 
op hebben gepakt na de coronatijd. Fijn om weer van alles 
op te zetten voor de mensen (gemeente) zoals: verjaar-
dags koffieochtend per kwartaal, groothuisbezoek. Ook 
weer bij gemeenteleden op bezoek gaan. Dit laatste was 
ook een groot gemis, wederzijds zowel bij gemeenteleden 
als bij de contactpersonen.” 

Welke kerk-gerelateerde activiteit of viering is je per-
soonlijk bijgebleven in 2022 en waarom?

Mariska weet het meteen: “De eerste Kerkdienst waarin we, 
na de corona-pandemie, met elkaar weer mochten zingen. 
We gingen al wel weer naar de kerk, en dat was fijn. Maar 
dat er weer met elkaar gezongen mocht worden, dat doet 
je wat.”

Welke (bijbel)tekst, citaat of levenswijsheid 
inspireert jou?

“Mag een lied ook?” vraagt Mariska, “ik heb een lijflied dat 
mij inspireert, kracht en energie geeft voor het leven. Het 
is lied 913 ‘Wat de toekomst brengen mogen’. Een tekst 
waarin het mogen en kunnen vertrouwen op God centraal 
staat wat er ook in het verschiet ligt.”
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Het werk van het CvK behelst allerlei organisato-
rische zaken rondom het beheer, onderhoud, 

reparatie, verzekering en aanpassing van de gebou-
wen. Doorlopend werk, maar niet relevant voor een 
jaarverslag. Wat zeker wél genoemd moet worden 
is dat in 2022 de corona-maatregelen steeds verder 
losgelaten konden worden tot we aan het eind van 
het jaar feitelijk weer terug waren naar ‘normaal’. 
Veel gemeenteleden hoor je nog steeds zeggen hoe 
fijn het is om elkaar weer wekelijks te kunnen ont-
moeten. Als gemeente kunnen we iedere zondag 
weer ‘thuis’ komen in de kerk.

Organisten-team

Voor de andere memorabele punten noem ik als 
eerste de wisselingen in de organisten-poule. Met de 
wens van Jan-Simon Huijser om te stoppen dreigde 
er een groot gat te vallen. Gelukkig bleek Harry de 
Vries vaker bij ons te willen spelen en hij stelde ook 
Willem Bruins voor. Samen met Bernard van Beek en 
Johan Hulshof vormen ze nu een mooi team.

Kosten en baten

Een centraal punt van aandacht voor het CvK is de 
geldwerving. De financiën van de kerk zijn groten-
deels afhankelijk van de bijdragen van de leden. Daar-
om probeert het CvK regelmatig goed uit te leggen 
hoe de financiën er voor staan. We hopen dat met die 
uitleg gemeenteleden, indien mogelijk, bijdragen wat 
nodig is om het kerkelijk leven mogelijk te maken. Bij 
de evaluatie van de inkomsten uit de actie kerkbalans 
2022 bleek dat de bijdrage voor de kerk opvallend 
veel lager was dan in voorgaande jaren terwijl de 
bijdrage voor de diaconie opvallend veel hoger was. 
We weten zeker dat dit voor een deel onbedoeld was. 

Voor 2023 zal er een gemakkelijker werkwijze voor 
de verdeling van de bijdrage over kerk en diaconie 
worden ontwikkeld. 

De actie kerkbalans liet ook zien dat er een aanzienlijk 
aantal adressen waren die al meerdere jaren achter-
een geen bijdrage aan de kerk meer toezegden. Deze 
adressen zijn zorgvuldig aangeschreven met de vraag 
of zij zich nog wel tot lid van onze kerk rekenen. 
Sommigen gaven aan graag lid te willen blijven, maar 
er waren ook veel mensen die uitgeschreven wilden 
worden. Het ledenbestand is hierdoor met ongeveer 
10% afgenomen.

Keuze voor kerkgebouw

Misschien nog belangrijker dan de geldzaken was het 
proces rond de gebouwkeuze voor onze gemeente. 
Drie verschillende onderzoeksbureaus adviseerden 
om het gebouw aan de Kerkstraat te verkopen en 
de kerk aan de Utrechtseweg te gaan verbouwen. 
CvK en Kerkenraad konden dit advies goed volgen 
en overnemen, maar we realiseerden ons ook dat dit 
voor veel mensen een pijnlijk besluit zou zijn. Door 
het besluit goed uit te leggen en gemeenteleden vol-
op ruimte te bieden voor de inbreng van ideeën voor 
de verbouw hopen we dit moeilijke proces toch tot 
een goed einde te kunnen brengen. Belangrijk daarbij 
is de formering van twee werkgroepen die invulling 
aan de verbouwing gaan geven. Deze werkgroepen 
vormen een brede doorsnee van de gemeente. Voor 
de begeleiding van dit verbouwingsproces, ook rond-
om de vergunningstrajecten bij het gemeentehuis, is 
een architect van Architektenburo Gelderland inge-
huurd. In november zijn de werkzaamheden van de 
werkgroepen begonnen.

College van Kerkrentmeesters
Parallel aan de ontwikkeling van plannen voor de ver-
bouw is het CvK in gesprek met verschillende poten-
tiële kopers voor de kerk aan de Kerkstraat. We hopen 
uiteindelijk overeenstemming te kunnen bereiken 
met een partij die met een reëel bod komt én met een 
herbestemming waar we een goed gevoel bij hebben. 

Positieve energie van Lentebazaar

Veel positieve energie haalden we dit jaar uit de 
Lentebazaar. Na twee jaar uitstel vanwege corona 
bleek de Bazaarcommissie het zeker niet verleerd om 
er een mooi event van te maken. En naast de zeer 
positieve sfeer draagt de Lentebazaar ook behoorlijk 
bij aan de kerkelijke financiën.

Kosterrol

Een punt van blijvende aandacht is de vervanging van 
onze vaste koster voor de zondagen en weken dat zij 
vrij of met vakantie is. Er zijn een paar mensen die dat 
nu willen opvangen, maar met de ontwikkeling van 
een duidelijk protocol voor de rol van de koster en 
het gericht vragen van mensen of zij de rol af en toe 
eens zouden kunnen vervullen hopen we dat aantal 
mensen nog wat te vergroten.

Tijdelijke verhuizing

Eén van de laatste punten die het CvK in 2022 moest 
organiseren was de tijdelijke verhuizing van de kerk-
diensten naar de Utrechtseweg. Met de sterk geste-
gen energiekosten en het maatschappelijk appél op 
verlaging van het gasverbruik doen we er goed aan 
om in de wintermaanden het kleinere kerkgebouw 
aan de Utrechtseweg te gebruiken. Een hele operatie, 
zo’n verhuizing, maar de daaraan gekoppelde grote 
schoonmaakdag op 28 december maakte dat ook dit 
een leuke activiteit was.

• Thuiskomen in de kerk 
Na corona kunnen we gelukkig weer zoals vanouds elkaar ontmoeten in de kerk en 
samen de eredienst beleven en de andere activiteiten.

• De financiën moeten op orde 
De kosten voor predikanten en andere betaalde medewerkers, het gebouw en de 
energie moeten voornamelijk door gemeenteleden opgebracht worden. 
Dit vraagt om zorgvuldige uitleg over hoe we er voor staan en vraagt om een goed 
financieel systeem.

• Verbouwplannen ontwikkelen 
Met de fusie van de drie gemeenten gaan we naar één kerkgebouw. Het kerkje-op-de-
heuvel is in 2021 al overgegaan naar het Geldersch Landschap & Kastelen. In 2022 is de 
beslissing genomen om de kerk aan de Utrechtseweg grondig aan te gaan passen en 
vanuit dat gebouw het kerkelijk leven vorm te gaan geven. Voor de kerk aan Kerkstraat 
wordt een koper gezocht die er een passende bestemming voor kan ontwikkelen.

CVKernachtig 
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Nico Stunnenberg woont al zijn hele leven in Renkum en is van 
jongs af aan lid van onze kerk (tot de fusie van de Gereformeer-
de kerk aan de Utrechtseweg). Hoe is hij actief voor de kerk en 
wat inspireert hem?

Nico is sinds 2001 lid van het College van Kerkrentmeesters en 
heeft in de huidige commissie de taak als adviseur gebouwen-
beheer. Dat past hem als een jas door zijn technische en bouw-
kundige achtergrond. Nico: “Uiteraard denk en praat ik ook mee 
over alle andere CvK zaken. Samenwerken is de kracht van het 
CvK-werk. Dat lukt niet door op een eilandje te gaan zitten, dat 
doe je met elkaar.” In het hele proces rond de aanstaande ver-
bouwing van de kerk aan de Utrechtseweg heeft Nico zitting 
genomen in de stuurgroep, samen met Ebertine Jurrius, Arie van 
Ballegoijen, Feije de Zwart en Alexander van de Pol.

Op welk resultaat van de werkgroep in 2022 ben je trots?
 “Persoonlijk en vooral voor de gemeente ben ik blij dat het sa-
menvoegen van drie verschillende colleges van kerkrentmeesters 
zo goed gegaan is. Dat is best wel een prestatie en zegt ook iets 
over de wil om echt samen verder te gaan. Verandering levert al-
tijd weerstand op in meer of mindere mate. Bij ons is het proces 
naar mijn mening behoorlijk soepel en positief verlopen.”

Welke kerk-gerelateerde gebeurtenis is je persoonlijk 
bijgebleven in 2022?
Nico denkt even kort na en vertelt dat hij, doordat hij zijn hele 
leven in Renkum/Heelsum woont en ook via de Heelsums Har-
monie heel veel mensen kent, toch niet weet of mensen ook lid 
zijn van een kerk of van welke kerk. “Ik vond het heel mooi om 
te zien dat ik veel mensen, die je haast vanzelfsprekend kent, nu 
in onze fusiekerk zie. We zingen hetzelfde lied en richten onze 
ogen op hetzelfde punt. Mooi dat dat mag plaatsvinden. Je leert 
de mensen daardoor nog beter kennen,” zegt Nico.   

Welke (bijbel)tekst of levenswijsheid inspireert jou?
 “Ik kan niet zo even snel een (bijbel)tekst of levenswijsheid 
noemen maar ik geniet altijd van kerkliederen of bijbelpassages 
waarin muziekinstrumenten een rol spelen. En als je er op let 
komen instrumenten heel vaak voor in teksten van het Oude tot 
en met het Nieuwe Testament.  Er wordt muziek gemaakt en 
gezongen in de bijbel in zowel vrolijke als in droevige verhalen.” 
Muziek inspireert Nico en zorgt volgens hem voor verbinding 
met anderen. ”Ver voor het echte fusieproces zagen we dat al. 
Denk aan de musicals Paulus en Ruth die we met heel veel leden 
van de drie kerken en mensen van buiten de kerk hebben geor-
ganiseerd en uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen dat muziek de 
basis is geweest van de fusie,” zegt Nico met een lach.

Kerkrentmeesters:
daar zit muziek in 
Verbinding
Uiteraard wil Nico graag met 
een instrument op de foto. 
Muziek is volgens hem de 
ultieme verbinder. “Je hoeft 
niet eens elkaars taal te 
spreken. Spel en zang 
verbindt groepen mensen.” 
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Het jaar 2022  is het tweede jaar na de fusie van 
de drie diaconieën Hervormd Heelsum-Kievits-

del, Hervormd Renkum en Gereformeerd Renkum/
Heelsum. Het College van Diakenen bestond uit acht 
personen. In november hebben we afscheid geno-
men van Wilma Hiller. Haar ambtstermijn zat er op. 
Om persoonlijke redenen nam ook Heleen Markus 
afscheid. Wybe Zijlstra is toegetreden als ambtelijk 
diaken tot de diaconie. Het college gaat verder met 
zeven leden. Mirjam van der Plas en Harry Hulze-
bosch hebben beiden hun ambtstermijn verlengd.

Begin van 2022 was het nog niet mogelijk om fysiek 
te vergaderen door de corona maatregelen, de dia-
conie heeft online vergaderd. Als diaconie hebben we 
ons beziggehouden met de volgende onderwerpen.

Hulpvragen 

Diverse hulpvragen zijn gehonoreerd, van kleine 
financiële bijdragen tot het betalen van een vakantie 
of iemand zoeken voor gezelschap. Deze hulpvragen 
komen direct binnen of via het Huis van Renkum, St. 
Buurth of Interkerkelijk Diaconaal Platform. 
De Kanskaart is geüpdatet en opnieuw verspreid.

Ouderenbeleid 

Een actief onderdeel van de diaconie. Voor de oude-
ren is er veel aandacht geweest: een maaltijd in april 
met een enthousiast organiserend team gemeente-
leden. Er waren vijfenveertig gasten aanwezig. Op 18 
oktober is er een lunch georganiseerd. Met kerst was 
er de gebruikelijke kerstattentie: een amaryllisbol dit 
keer met een kerstgroet van Ds. Koelewijn. 

Collectes en Goederenhulp 

In iedere kerkdienst wordt gecollecteerd voor een 
specifiek doel, waarbij een evenwicht gezocht wordt 
naar regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Er wordt 
ook aandacht geschonken aan actuele problemen 
in de wereld. Soms ondersteund door een folder of 
filmpje tijdens de dienst. Speciale ZWO-zondagen 
worden mede georganiseerd vanuit de diaconie.
Collectegelden en op andere wijze verkregen gel-
den worden door de diaconie beheerd en via een 
collecterooster verdeeld over de uitgekozen collec-
tedoelen. Collectedoelen en opbrengsten worden in 
Samenklank gecommuniceerd. 
Aan de bezoekers van de Voedselbank en mensen die 
zorg ontvangen bij St. Buurth is als kerstattentie een 
tegoedbon van de supermarkt verstrekt. In plaats van 
de vakantietas is dit jaar voor de jeugd van het Huis 
van Renkum een aantal spelen aangeschaft.

Communicatie 

De diaconie heeft dit jaar veel aandacht besteed 
aan haar zichtbaarheid. Door regelmatig artikelen te 
plaatsen op de website en in Samenklank hoopt de 
diaconie dat haar werkzaamheden beter zichtbaar 
zijn voor de gemeente. Tijdens de startzondag heeft 
de diaconie zich gepresenteerd met een eigen kraam 
en heeft men actief gemeenteleden geworven als 
’helpende handen’ bij activiteiten van de diaconie.
Evenals vorig jaar werden er in het dorp door kinde-
ren uit de gemeente aan voorbijgangers een kerst-
groet (kaarsen) en met Pasen narcissen uitgedeeld.

College van Diakenen
Avondmaal 

De diaconie heeft als taak het Avondmaal voor te be-
reiden en ondersteunt bij de viering.  Ook is het weer 
mogelijk om thuisvieringen te organiseren. Dit jaar is 
de Paaskaars door een diaken de kerk ingedragen.

Financiën 

Naast beheer van gelden en beleggingen heeft de 
diaconie één van de drie panden aan de huidige 
bewoner verkocht. De twee andere panden blijven 
verhuurd. De diaconie heeft het beheer van de andere 
twee panden overgedragen aan het Kantoor Kerkelij-
ke goederen (KKG).

Duurzaamheid 

Als diaconie werden de vergaderingen van de Groene 
Kerk bezocht.

Mensen met een sociaal afstand 
in de samenleving 

Waar nodig vindt ook hier hulp plaats, hetzij financi-
eel, hetzij anderszins. Zo bieden we financiële steun 
aan de kookploeg Kruispunt (Arnhem).

Jeugd 

De diaconie beschikt helaas niet over een jeugddia-
ken. Eén van de diaken bezoekt wel regelmatig  de 
overleggen van de jeugdraad. Wanneer nodig ont-
vangt een jong gemeentelid een attentie in de vorm 
van een leesgroet. 
 
 
Vind je het, als jongere, leuk om eens mee te helpen 
met collecteren of met een andere activiteit. Meld 
je dan aan bij één van onze diakenen: we zijn er blij 
mee!

 
Overleggen en platforms

We hebben overleggen van Interkerkelijk Diaconaal 
Platform bijgewoond, hebben meegedacht met bur-
gerlijke gemeente over het nieuw opgerichte ener-
giefonds en Ebertine Jurrius heeft vanuit de diaconie 
plaats genomen in de Stuurgroep Verbouwing Kerk.

Het bijeenbrengen, beheren en besteden van 
diaconale goederen en gelden.

Avondmaal voorbereiden, ondersteuning bij de 
viering. Thuisviering mogelijk maken.

Helpende handen: hulpvragen beoordelen en 
waar nodig honoreren. Voedselbank.

Diaconie: de kern
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Diaconie is ook:
gewoon dóen! 

Dat ‘diaconie’ meer is dan de wekelijkse collecte in de kerk 
is bekend. Diaconie is vooral ook handen uit de mouwen en  
‘doen’. Bart van Genderen is een van die doeners. Hij is gebo-
ren en getogen in Renkum/Heelsum en woont met zijn gezin 
in Renkum. Hoe is hij actief namens de kerk en wat inspireert 
hem.

Bart is coördinator van de kookploeg PKN Renkum en Heelsum 
die eens per maand kookt voor het Kruispunt. De bekende 
voorziening voor dak- en thuislozen in Arnhem. “Er zijn toch 
elke keer wel veertig tot vijftig (vaste) gasten. Het blijft heel 
bijzonder om voor deze groep te mogen koken. Er hangt een 
goede én speciale sfeer, er gebeurt elke keer wel iets bijzon-
ders,” vertelt Bart. “En het is zeker dankbaar werk met altijd een 
welgemeend ‘applausje voor de kookploeg!’”

“De huidige kookploeg vanuit onze kerk bestaat uit vijftien 
topkoks die elk twee tot vier keer per jaar in groepjes van vier 
de maaltijd (voor)bereiden,” zegt Bart. De ‘samenroeper van de 
maand’ krijgt ongeveer een week van te voren van hem de 
rooster- en receptenmap. De ploeg zoekt een recept uit, doet 
de inkopen en bereidt in strak 2 uur de maaltijd. Bart: “Dat is 
afhankelijk van het menu behoorlijk aanpoten, want om klokslag 
17.30 uur moet het eten op tafel staan.” 

Op welk resultaat van de werkgroep ben je trots en waarom?
“Waar ik heel trots op ben is dat we ondanks de beperkingen 
tijdens corona, toch elke maand een maaltijd naar het Kruispunt 
konden brengen. Samen koken ging niet, dus bereidden we 
allemaal een deel van de maaltijd thuis en brachten dat goed 
verpakt in meerdere bakken en pannen naar Arnhem. Best een 
uitdaging om bijvoorbeeld in je eentje vijftien kilo piepers te jas-
sen, te koken, te vervoeren én warm te houden.” 

Welke kerk-gerelateerde activiteit is je persoonlijk bijgebleven 
in 2022 en waarom?
Dat we weer kindervieringen hebben. De speurtocht die ik in de 
zomer heb uitgezet was een hele leuke en verbindende activi-
teit. Het is belangrijk dat de jeugd betrokken blijft bij de kerk. 

Welke korte (bijbel)tekst, citaat, levenswijsheid inspireert jou?
Bart heeft dat meteen paraat: ‘Hebt u naasten lief als u zelf’. “Je 
kunt mensen heel gemakkelijk helpen,” licht hij toe. “Zoveel tijd 
en moeite hoeft dat vaak helemaal niet te kosten. Neem het 
koken voor het Kruispunt. Je bent 3-4 uur even flink met elkaar 
aan het werk op een vrijdagmiddag en dan hebben heel veel 
mensen heerlijk te eten gehad. En je gaat zelf ook nog met een 
goed gevoel het weekend in.”

Verbinding
Het fornuis én onze receptenmap verbindt 
de leden van de kookploeg. En het met lief-
de  bereiden van een maaltijd verbindt ons met 
mensen waarvoor we het doen.  
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De werkgroep Eredienst is in 2022 vier keer bij 
elkaar geweest. Daarnaast is er nog een paar keer 

door een subgroep vergaderd ter voorbereiding van 
speciale diensten. 

De samenstelling van de werkgroep was: Marlene van 
der Star (interim voorzitter tot september), Sandra 
Winters (secretaris), Wouter Koelewijn, Joke Quik 
(beide als predikant), Jan-Simon Huijser (tot februari) 
en Harry de Vries (vanaf februari) namens organisten, 
Evelien Klein namens Kinderviering, Will Heykamp, 
Sandra Bekendam, Wibby Dijkstra.

Voorzitterschap en vacature 
ouderling Eredienst

De ouderling Eredienst was tevens voorzitter van de 
werkgroep Eredienst. Door het vertrek van Will als 
ouderling in 2020 ontstond een vacature die niet 
meer is opgevuld. In het seizoen 2021/2022 heeft 
Marlene het voorzitterschap op interim basis inge-
vuld. Nu het erop lijkt dat er (voorlopig) geen ouder-
ling Eredienst komt, zijn de taken herverdeeld. 
• Sandra Winters blijft secretaris, 
• De predikanten vormen het aanspreekpunt vanuit 

de Kerkenraad, 
• Het voorzitten van de vergaderingen 

wordt gerouleerd. 
• Contact lectoren (indien gewenst bij speciale 

diensten): Will Heijkamp
• Bloemenrooster: Sandra Bekendam

Bijzondere diensten en Paaskaars

De werkgroep heeft meegedraaid met de organisatie 
van de speciale diensten zoals met name: de Stille 
Week en de Paasviering, de Laatste Zondag van het 
Kerkelijk Jaar en de kerstvieringen. Ook heeft een 
groepje gemeenteleden weer Paaskaarsen ontwor-
pen en gemaakt. 

Kinderviering en kindermaterialen

De kinderviering heeft vaste vorm gekregen. Door-
dat er niet voldoende leiding is, is de viering om de 
andere week. Voor de andere weken zijn er speciale 
materialen voor de kinderen aangeschaft voor groot 
en klein.

Organisten 

Jan-Simon Huijser is gestopt als organist.  Zijn plek 
als eerste organist en ook zijn plek in de werkgroep 
Eredienst is ingevuld door Harry de Vries. Als extra 
organist is Willem Bruins erbij gekomen. 

De Verlichting

Als groep die andere vormen van kerkdiensten wilde 
organiseren, is de Verlichting niet echt van de grond 
gekomen (corona heeft ook niet geholpen). In het 
voorjaar heeft een kleine vorm van het Passionkruis 
bij de kerk gestaan en is er een kinderconcert ge-
weest van KidsCrew. De Verlichting als groep bestaat 
niet meer. Wel is de verlichtingsband gebleven en zij 
hebben regelmatig hun medewerking verleend aan 
diverse bijzondere diensten. 

Dienstbesprekingen 

In het najaar van 2022 zijn we begonnen met dienst-
nabesprekingen. Vier keer per seizoen bespraken 
we als werkgroep direct na de dienst de (reguliere) 
dienst na, om met de predikant te bespreken hoe we 
de dienst ervaren hebben. Wat er goed ging of beter 
kon. En of het thema en hetgeen de predikant in de 
dienst heeft gelegd, ook goed is overgekomen.

Werkgroep Eredienst2022: gemeentezijn in beeld (1)

• Over reilen en zeilen in de dienst
• Organisatie speciale diensten
• Kinderviering en nieuwe 

kindermaterialen

Highlights eredienst
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Wibby Dijkstra (getrouwd met Wybe Lise) woont al jaren in 
Renkum en kerkte voor de fusie aan de Utrechtseweg. Hoe 
is zij actief voor de kerk en wat inspireert haar?

Wibby is sinds ongeveer anderhalf jaar betrokken bij de 
werkgroep Eredienst. “De reden dat ik graag mee wilde doen 
met deze werkgroep is dat ik door zowel corona als de fusie 
van de drie kerken mijn verbondenheid met de kerk wat 
voelde verslappen. Nu ik actief ben in deze werkgroep en 
meedenk over de speciale diensten voel ik me weer meer 
betrokken.”

Op welk resultaat van de werkgroep in 2022 ben je trots 
en waarom?
“We denken mee en organiseren bijzondere diensten bijvoor-
beeld die voor de laatste zondag kerkelijk jaar, kerst, de dien-
sten in de Stille week/Pasen, Pinksteren en dienst startzondag. 
Ik heb mee mogen denken met dienst laatste zondag kerkelijk 
jaar en de stille week/Pasen. Het is fijn om daar met elkaar 
vanuit verschillende gezichtspunten mee bezig te zijn.” 

Welke kerk-gerelateerde activiteit of viering is je 
persoonlijk bijgebleven in 2022 en waarom?
Wibby: “De nabesprekingen van de diensten. Dat geeft ver-
dieping. We bespreken een paar keer per jaar na afloop de  
kerkdienst. Ik heb hier ondertussen vier keer met veel plezier 
aan meegedaan, twee keer na een dienst van ds. Joke Quik  
en twee keer na een dienst van ds. Wouter Koelewijn. Het 
is een prettige manier om extra actief de dienst te beluiste-
ren omdat we daarna bespreken wat ons geraakt heeft, het 
orgelspel, de liederen, de preek en het geheel van de viering 
(bijvoorbeeld ook de kindvriendelijkheid).”  

Welke (bijbel)tekst, citaat of levenswijsheid inspireert jou?
De sfeer in de werkgroep vind ik inspirerend, er wordt naar 
elkaar geluisterd en er is altijd wel iets om over na te denken 
als ik naar huis fiets. Soms is dit een vraag , een opmerking of 
een gedicht. Mijn inspiratie haal ik ook uit Desiderata*: 
“Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk 
welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met 
alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waar-
heid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertel-
len hun verhaal”.

*Een beroemd gedicht in proza uit 1927 van de Amerikaanse schrijver 
Max Ehrmann (1872–1945)

Eredienst voor 
ons allemaal

Verbinding
De rivier is voor mij een mooie metafoor voor 

verbinding.  Ook omdat water stroomt en 
zich voegt naar wat  zij op haar weg 

tegenkomt. Net als in het leven eigenlijk 
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De werkgroep Communicatie adviseert de ker-
kenraad gevraagd en ongevraagd over de com-

municatie met groepen mensen binnen en buiten de 
kerk. Ook dit jaar hebben we als werkgroep Commu-
nicatie weer verschillende werkgroepen, individuele 
ambtsdragers en de predikanten geadviseerd over 
hun communicatie en hebben we een groot aantal 
communicatiemiddelen helpen maken. 

We zijn verdergegaan met de informatie die we in 
2021 hebben opgehaald bij diverse gemeenteleden 
binnen- en buiten de kerk om zo handen en voeten te 
geven aan de communicatie van de kerk. Samen met 
de kerkenraad hebben we dit mogen presenteren op 
de gemeenteavond in het najaar. De kerkenraad hun 
deel vanuit organisatie oogpunt en wij vanuit com-
municatie oogpunt. Een mooie uitkomst van waaruit 
we verder kunnen opereren als werkgroep.

Voor de werkgroepen die zich bezighouden met de 
verbouwing en de inrichting van de ‘nieuwe’ kerk. 
Hebben we tijdens het startweekend mensen, jong en 
oud, gevraagd om in een speciaal daarvoor gemaakt 
‘huis van de toekomst’ hun wensen en ideeën ken-
baar te maken. De werkgroepen hebben dit ontvan-
gen en deze meegenomen in de totstandkoming van 
hun plan van eisen.

Activiteiten

Steeds meer werkgroepen en commissies weten ons 
te vinden en dat is fijn. Onderstaand een greep waar 
we vanuit communicatie een belangrijke rol in heb-
ben gehad of een bijdrage aan hebben geleverd. 

• Allereerst hebben we de website verder vormgege-
ven en gevuld met flink wat informatie.

• Een greep uit de communicatiemiddelen: jaarboek-
je 2022; in 2022 is een nieuw ontwerp gemaakt 
voor de cover van Samenklank; Programmakrant 
(papier en online) Vorming & Toerusting.

• Voor pastoraat hebben we het billboard bij de kerk 
ontworpen voor de zomermaanden.

• Ontwerp flyer ‘De kerk is open’.
• We hebben een bijdrage geleverd aan de communi-

catie rondom het startweekend in september.
• De webredactie is overgedragen aan de nieuwe 

webredacteur Mariëtte Oudhof.
• Social media wordt actiever opgepakt en regelma-

tig zijn we zichtbaar met berichten op Facebook.
• We hebben de predikanten geadviseerd en gefacili-

teerd met diverse communicatiezaken.

Bezetting in 2022:

Fijn dat we in 2022 een uitbreiding van het team met 
twee personen voor de disciplines social media en 
de website hebben kunnen realiseren. De werkgroep 
bestaat nu uit: Wilma Hiller, Bart Pausma, Thomas 
Geelkerken, Susan Roosenburg, Marjoleine Garcia 
Perez, Mariëtte Oudhof, Grieta Eshuis.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag of wil je als werkgroep of commis-
sie praktisch advies bij een communicatieactiviteit? 
Neem dan contact op via het e-mailadres: 
communicatie@pknrenkumenheelsum.nl

De jeugd heeft een belangrijke plek in onze ge-
meente. Het jeugdwerk is er binnen onze ge-

meente om met jeugd samen te komen en het geloof 
te delen, soms op zeer creatieve en speelse wijze. De 
activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en de 
belevingswereld van kinderen en jongeren. Om het 
jeugdwerk onderling te verbinden is er een jeugd-
raad met een vertegenwoordiger van elke activiteit. 
Het doel van de jeugdraad is afstemming binnen het 
jeugdwerk en versterking van elkaar.

Afgelopen jaar konden de gebruikelijke activiteiten 
gelukkig weer plaatsvinden. Een overzicht.

Oppas 

Elke Zondag is er oppas voor de allerkleinsten in onze 
gemeente: 0 tot 4 jaar. Gezellig samen boekjes lezen 
en spelen.

Kinderviering

Om de week is er tijdens de kerkdienst Kinderviering 
voor kinderen in de basisschool-leeftijd van 4 tot 12 
jaar. Tijdens de kinderviering staat een Bijbelverhaal 
centraal, daarnaast wordt er ook geknutseld of een 
spel gedaan.

Rock Solid

Tijdens het winterseizoen om de week op vrijdag-
avond is er Rock Solid voor jongeren van groep 7 t/m 
de 2e klas. Samen met andere tieners gekke spellen 
doen, veel lachen en een vette uitsmijter aan het eind, 
alles rond een (Bijbels) thema.

De Pastorie

Eens in de 2 à 3 weken op zondagavond is er De 
Pastorie voor jongeren van 14 t/m 25 jaar. De avond 
begint met een gezamenlijk maaltijd. Daarna is er in 
groepen verdieping in het christelijk geloof. 

Ook nieuwe activiteiten konden gestart of herstart 
worden.

Catechese

Een viertal avonden voor kinderen van groep 7 en 8 
en een andere groep voor klas 1 en 2. Het doel van 
de catechese is doorspreken over de belangrijkste 
thema’s van het geloof. 

Nacht zonder dak

De nacht voor hemelvaart. Na een aantal jaren kon 
deze traditie weer in ere hersteld worden. Slapen in 
karton voor het goede doel.

Paaswake met ’s-avonds kidscrew

2 april overdag het verlichte kruis buiten met moge-
lijkheid tot gebedsintenties. ’s-Avonds als blikvanger 
voor een concert met de Kidscrew.

Helaas  waren er ook activiteiten die dit jaar niet 
doorgingen.

Herdertjestocht

Dit jaar ging het niet door, maar goede hoop dat met 
een aantal extra vrijwilligers komend jaar het kerst- 
evangelie weer rond de kerk uitgebeeld kan worden.

Werkgroep Communicatie Jeugdwerk

• Website
• Huis van de toekomst
• Uitbreiding bezetting werkgroep

Highlights communicatie
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Samen sterk voor 
het jeugdwerk

Willeke en Maarten van Kan wonen ongeveer 16 jaar in 
Renkum en zijn met hun vier kinderen sinds 2019 lid van 
onze kerk. Hoe zijn zij actief en wat inspireert hun?

“Als we ergens kunnen helpen doen we dat (ook buiten de 
kerk). Voor het beantwoorden van een hulpvraag zijn maar 
twee letters nodig, toch? ...de J en de A.” Voor de kerk zijn bei-
den actief in onder meer het jeugdwerk. Willeke coördineert 
de groep van acht mensen die leiding geven aan de tweewe-
kelijkse kinderviering. Maarten is leiding bij de Pastorie: de we-
kelijkse ontmoeting voor jongeren tussen de 14 en de 20 jaar. 
“Samen eten en praten over geloof vind ik een mooie en waar-
devolle manier om jongeren te bereiken en bij het ‘samen kerk 
zijn’ te betrekken. Hoewel het de laatste tijd wel meer energie 
kost om de groep bij elkaar te krijgen. De opkomst mag echt 
wel een stuk beter,” zegt Maarten. 

Op welk aspect van jullie kerkenwerk in 2022 ben je trots?
Willeke: “het feit dat er weer goedbezochte kindervieringen 
zijn, maakt me blij. En trots ben ik bijvoorbeeld op hoe we 
voorafgaand aan het advent- en kerstproject persoonlijk bij 
alle kinderen langs zijn gegaan om de bijbehorende poster en 
het boekje af te geven.” En wat betreft de Pastorie? “Bij het wat 
verlate kerstdiner van de Pastorie hebben we met een gour-
metmaaltijd Overweide blauw gezet,” lacht Maarten, “En fijn 
dat er zo’n grote opkomst was.” 

Welke kerkactiviteit is jullie persoonlijk bijgebleven in 2022?
“De eerste Lente-bazaar! We hadden echt gevoel dat we hier 
samen kerk waren. Heel leuk om hier aan mee te werken en te 
zien hoe jarenlange ervaring van mensen met het organiseren 
van verschillende markten hier samenkwam.”

Wat inspireert jullie?
Over deze vraag hoeven de twee niet lang na te denken. Maar-
ten staat op en pakt twee gelakte schijfjes boomstam van de 
boekenkast. “Dit zijn de teksten die ds. Van Dijk in Bennekom 
destijds voor onze belijdenis heeft uitgezocht. Mooi hoe hij 
twee teksten heeft gevonden die zo goed bij ons passen.”

In fraaie kalligrafie staat er voor Willeke:
‘Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en 
wees oprecht.’ (Genesis 17:1)

De tekst van Maarten luidt: 
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’ (Johannes 7:37)

Verbinding
De grote houten eettafel moest in ieder 
geval op de foto. Want die symboliseert 
voor Willeke en Maarten verbinding met 
anderen: “Hier eten we samen, doen we 
spelletjes en hebben goede gesprekken.”
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Harry Aardema woont met Emmy sinds 1987 in Renkum. 
Hij werkte in het kerkelijk jeugdwerk, voor de kinderbe-
scherming en in het (mbo) onderwijs en studeerde op 
latere leeftijd religie wetenschappen in Nijmegen. Hoe is 
hij actief voor de kerk en wat inspireert hem?

Harry is actief (als voorganger) op Oranje Nassausoord 
(ONO) en in de commissie Vorming & Toerusting van 
onze kerk. Hij houdt zich bezig met zingevingsvragen die 
buiten de (dogmatische) lijntjes vallen. Zoals: Hoe berei-
ken godsdienst en religie toch steeds weer ons blikveld?. 
“Je kunt niet zonder, ook al is je kerkelijke betrokkenheid 
bijna tot op nulpunt gedaald, in ieder persoon blijft religie 
aanwezig,” zegt Harry.

Op welk resultaat van de werkgroep in 2022 ben je trots 
en waarom?
“In 2022 was ik trots op onze bijeenkomsten over dilem-
ma’s bij stervenshulp en euthanasie, waarbij een van de 
huisartsen uit Renkum een inleiding hield. Ieder mens 
loopt tegen deze morele en ethische problematiek aan.”

Welke kerk-gerelateerde activiteit of viering is je per-
soonlijk bijgebleven in 2022 en waarom?

“Bij vieringen op ONO blijf ik verwonderd over hoe sfeer-
bepaling, toonzetting en zang/muziek de meest passieve 
bewoners (soms na maanden van basale stilte) weer in 
beweging weet te krijgen en er toch wordt meegezon-
gen. Hoe ver en diep ook sommigen zijn weggezakt in 
hun dementie, toch blijkt religie hen te raken.”

Welke (bijbel)tekst of levenswijsheid inspireert jou?
 
Harry noemt een tekst uit Spreuken 4 vers 7 die hem 
aanspreekt: ‘Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt 
aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt’. 
 
“Daarnaast is mijn persoonlijke lijfspreuk: al lijk je weinig 
sprankelend, jouw uitstraling brengt mensen tot ingeto-
gen uitbundigheid.” 

Vorming & toerusting: 
levenlang leren

Verbinding
Dit beeldje dat we bij Quadenoord door de Af-
rikaanse werkplaats hebben laten maken, is 
geïnspireerd op Jesaja 11 vers 6 en verbeeldt 
de ultieme verbinding tussen een aantal op het 
eerste oog onwaarschijnlijke relaties: de leeuw, 
het lam, kinderen en een slang.
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Als kleine commissie zijn we blij dat het najaar alle ruimte bood voor het elkaar ontmoeten als sprekers en/
of luisteraars. Beide predikanten hadden hun eigen kringen waar maandelijks verschillende mensen bij 

aanhaakten. Zo was de Labooy-kring vaak in Overweide te vinden en had de Open Deur Kring de consistorie 
als vaste plek.

Inspelen op de actualiteit zorgde ‘spontaan’ voor twee middagen waarop over ‘levenseinde’ werd gesproken. 
Vooral een groep oudere gemeenteleden was hierbij aanwezig. Een plaatselijke huisarts en een bijbels specia-
list vertelden wat hier praktisch bij komt kijken en wat de bijbel als handvat geeft.

Nieuwe(re) items volgen in het voorjaar van 2023. Uiteraard informeren wij u daarover. 

Commissie Vorming & Toerusting

2022: gemeentezijn in beeld (2)
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